
 

Nieuwsbrief Joods Groningen 2023-07 

Van de redactie : 
 
Hier is de laatste nieuwsbrief van Joods Groningen voor het jaar 2023. Het jaar was, met 
name in de 2e helft,  helaas met veel slecht nieuws voor de Joodse gemeenschap in 
Groningen met de negatieve ontwikkelingen rondom de Jeugdsjoel. Op 7 oktober werd de 
wereld opgeschrikt door de vreselijke aanval van Hamas op een festival in Israël dat tot op 
de dag van vandaag verschrikkelijke gevolgen heeft. Velen onder u hebben misschien 
familie en vrienden verloren. Woorden van troost schieten daarvoor te kort. Helaas 
ondervindt de Joodse gemeenschap in heel Nederland ook de negatieve gevolgen in de 
vorm van hoog opgelaaid antisemitisme door de situatie in Israël. 
De feestdagen staan voor de deur en ondanks alle ellende hoop ik toch dat voor wie het 
viert, u prettige feestdagen heeft met veel liefde en familie om u heen. 
Voor het nieuwe jaar 2024 wens ik voor allen vrede op aarde, voorspoed en een goede 
gezondheid. 
 

 
 

 

Oproep 
Familie Israël Hoogstraal 
De Joodse familie I. Hoogstraal had tot maart 1942 aan de Waterstraat, nummer 20, in 

Delfzijl gewoond. De familie had een winkel met onder andere meubilair en huishoudelijke 

artikelen. Door de Duitsers zijn ze weggevoerd en vermoord in Sobibor en Auschwitz.  

Vorig jaar zijn er voor de familie Hoogstraal stolpersteinen gelegd.  



Voor onderzoek en mogelijk publicatie zou dhr. Henk Nijhuis in contact willen komen met 

iemand die ze persoonlijk heeft gekend, of op een andere manier een relatie met deze 

familie heeft gehad. Verhalen en of foto’s zijn welkom om deze familie weer een gezicht te 

geven. 

U kunt dhr. Nijhuis bereiken per telefoon: 06-40234305 en e-mail: hnleisure@yahoo.com 

 

Nieuwe verhalen / pagina’s 
Folkingedwarsstraat 
De folkingedwarsstraat en haar bewoners rond 1941 zijn toegevoegd. 

Ga naar deze pagina… 

 
 

Nieuwe Media 

38 Stolpersteine Beth Zekenim 
Videoreportage van OOG Groningen over het leggen van 38 Stolpersteine op het plein voor 

het voormalige Joodse Oudeliedengesticht. 

Ga naar deze pagina… 

 

 

Nieuwe Podcasts 

En die ene ben ik afl. 1 … over Dr.  Elie Aron Cohen 
De Joodse arts dr. Elie Aron Cohen overleefde concentratiekamp Auschwitz, waar zijn 

echtgenote en zoontje werden vermoord. Na de oorlog zag hij het als zijn taak om te 

getuigen van zijn kampervaringen. Zo legde hij in 1948 zijn ervaringen vast voor het RIOD 

(nu het NIOD) om vervolgens zijn ervaringen op wetenschappelijke wijze te diagnosticeren 

in zijn proefschrift Het Duitse concentratiekamp. 

Ga naar deze pagina… 
 

In voetsporen van Elie Aron Cohen (wandeling) 

Een korte wandeling door de binnenstad van Groningen samen met historicus dr. Stefan 

Van der Poel langs plekken die het verhaal van Elie Aron Cohen voor en tijdens de oorlog 

vertellen. Beginlocatie: Folkingestraat 60. 

Het is aan te raden om zelf mee te wandelen, maar thuis is het verhaal ook de moeite 

waard. 

Ga naar deze pagina… 

 

Joods erfgoed in de Mediene 
Wat is er zo interessant aan Joods erfgoed? Cultuurhistoricus Daniël Metz legt uit wat er 
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allemaal te zien is en wat het betekent voor de Joodse geschiedenis in Nederland. Daniël 

schrijft voor de Benjamin en zet zich bij JMW in voor Joods erfgoed in Nederland, vooral 

buiten Amsterdam, dus in de mediene. Hij begint in juni met een serie cursussen om met 

mensen te praten over het Joodse erfgoed in hun omgeving en ze manieren aan te reiken 

om het in stand te houden en er meer mee te doen. 

Ga naar deze pagina… 

 
 

Agenda  

De Joods-Groningse Vrouwengalerij 

t/m 19 april 2024 

In deze tentoonstelling maakt u kennis met dertien vrouwen. U ontdekt het levensverhaal 

van schrijvers, politici, artsen, die gelijktijdig ook dochter, moeder of levenspartner zijn. 

Orthodox-joods of juist seculier. Allemaal wonen of werken ze een deel van hun leven in de 

provincie Groningen. Laat u inspireren door hun levensverhalen! 

Meer informatie... 

 

Laagdrempelig kennismaken met het Hebreeuws 

11 januari – 7 maart 2024 

7-delige cursusreeks 

Vanaf donderdag 11 januari 2024 kunt u deelnemen aan deze cursusreeks. Diverse 

interessante aspecten van deze oude én moderne taal komen aan de orde, zoals de invloed 

op het Nederlands. De cursus is laagdrempelig en vereist geen voorkennis, het is wel 

noodzakelijk om u van te voren aan te melden voor deze 7-delige cursus. 

Meer informatie... 

 

Dag van het Jodendom: Lev/Lef 

14 januari 2024 

Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert jaarlijks in januari de Dag van het 

Jodendom in Synagoge Groningen. Het thema van deze studiemiddag is ‘Lef/lev’. Twee 

gastsprekers staan stil bij de Bijbelse betekenis van ‘moed’: 

Rabbijn dr. Tzvi Marx, onder meer oud-docent Jodendom van de Radboud Universiteit en 

Hogeschool Windesheim en dr. Marc Pauly, universitair docent Wijsbegeerte en hoofd 

Kenniscentrum Filosofie van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Meer informatie... 

 

Holocaustherdenking 

28 januari 2024 
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Rondom de Internationale herdenkingsdag van de Holocaust organiseert Synagoge 

Groningen een herdenkingslezing. In 2024 wordt deze verzorgd door Ronald Leopold. Hij 

werd in 1960 geboren in Groningen. Van 1978 tot 1985 studeerde hij geschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Ronald Leopold is sinds 1 januari 2011 directeur van de Anne 

Frank Stichting. 

Meer informatie... 

 

Boekpresentatie: "De ziel van Catharina" 

4 februari 2024 

In De ziel van Catharina gaan zoon Harry en kleindochter Judith op zoek naar hun 

(groot)moeder Catharina. De verhalen die uit deze zoektocht voortkomen, zijn geweven in 

het aangrijpende verhaal van Catharina’s onderduikperiode. ‘Samen laten ze zien dat onze 

joodse ziel diep in ons verankerd zit,’ aldus Judith en Harry.  

Meer informatie... 

 

Cursus Platform Joods Erfgoed en Identiteit 

11 februari 2024 – 25 februari 2024 – 10 maart 2024 

In deze 3-daagse cursus verkennen we het Joodse erfgoed in Friesland, Groningen en 

Drenthe. JMW organiseert dit programma om het Joodse erfgoed én de Joodse identiteit te 

versterken in de mediene, de Joodse gemeenschap in Nederland buiten Amsterdam. Het 

programma is bedoeld voor iedereen met een Joodse achtergrond en hun partner. Meer 

informatie... 

 

Mocht u op de hoogte zijn van een komend evenement dat een Joods thema heeft, en staat 
deze nog niet op Joods Groningen?  Stuur dan een mailtje naar info@joodsgroningen.nl dan 
wordt deze geheel kosteloos aan de agenda toegevoegd.  

 

 
Wat is úw verhaal  
Ook ú kunt helpen het Joods Erfgoed in de provincie Groningen te bewaren door uw eigen 
herinneringen aan Joodse personen, uw familie geschiedenis, documentatie, foto’s etc. in 
te sturen die betrekking hebben op de joodse bevolking van de provincie Groningen. 
Uiteraard zal bij elk verhaal de bron vermeld worden. 

  

 
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u informatie waarvan u denkt dat dit op Joods 
Groningen thuis hoort? Stuur dan een e-mail naar info@joodsgroningen.nl  
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