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Van de redactie : 
De oplettende lezer zal merken dat er momenteel veel aandacht besteed wordt aan de 
bedrijven en familieleden van het geslacht Gans uit Delfzijl. Dit is niet zonder reden. Enige 
tijd geleden kwam ik namelijk in het bezit van een koffie- en theeservies dat toebehoorde 
aan een familie Gans uit Delfzijl. Het servies was in bewaring gegeven aan bekenden toen 
het gezin naar Westerbork moest vertrekken. Het servies is 2 generaties lang liefdevol 
bewaard maar de eigenaren zijn natuurlijk nooit teruggekeerd.  
 
Waarom dit servies in mijn bezit kwam, om welke familie Gans het gaat én wat er met dit 
servies gaat gebeuren leest u in de verhalen die binnenkort gepubliceerd worden op de 
website van Joods Groningen. 
Wordt vervolgd… 

 

 

Wijzigingen/Aanvullingen 

Markering voor nieuwe media content 
De media-index pagina met titels van video’s en podcast wordt steeds uitgebreider. 
Voortaan zal daarom achter nieuw toegevoegde content tijdelijk het woordje nieuw te zien 
zijn achter de titel. Overigens worden de video’s en podcasts zelf weergegeven in volgorde 
van publicatie, waarbij de nieuwste altijd bovenaan staat. 
 

Sub-Menu’s 

Onder de menu’s “Religie” en “Gebouwen” vindt u nu het sub-menu “Synagogen”. Achter 
dit sub-menu bevindt zich een overzicht van de synagogen in de provincie Groningen die op 
de website van Joods Groningen beschreven zijn. 
 

 
 

Nieuwe verhalen / pagina’s 

Synagoge Leek 
De eerste synagoge in Leek was een kamer in het huis van Victor Philippus van der Reis en 

Lea Salomons Weinberg. De geschiedenis van deze synagoge is toegevoegd. 

Ga naar de pagina… 

 

https://www.joodsgroningen.nl/synagoge-leek/


Arent Gans 
Arent Gans is een kind uit het gezin van Simon Gans en Gelle Goudsmit. Hij heeft een 

antiekzaak in Emden, maar komt als patiënt terecht in de Joodse psychiatrische inrichting 

‘Het Apeldoornsche Bosch’. Hij liet een boek met ‘bezeten tekeningen’ na. 

Lees meer… 
 

Lion Gans 

Lion Gans is het oudste kind uit het gezin van Simon Gans en Gelle Goudsmit. Als hij op 30 

juli 1884 geboren wordt woont het gezin nog in Vianen. Nog voor de geboorte van zijn zus 

Saartje, eind 1887, verhuist het gezin naar Farmsum gem. Delfzijl. 

Lees verder… 

 

Fiets- en wandelroutes 
Als het mooi weer is gaan velen van u fietsen en/of wandelen. Joods Groningen heeft 

daarom voor u een aantal interessante fiets- en wandelroutes opgezocht. Hierbij is op zijn 

minst een Joods tintje waar te nemen, maar in sommige gevallen ligt de focus zelfs 

helemaal op de voormalige Joodse gemeenschappen in de provincie Groningen. Een 

overzicht van de routes kunt u vinden onder het menu “Cultuur”. 

Ga naar de pagina… 
 

 

Nieuwe Media 

Arent Gans 
Het zijn fascinerende, soms duistere tekeningen, gemaakt door een Joods psychiatrisch 
patiënt. Vertelden die iets over naderend onheil en hoe kon de patiënt dat toen geweten 
hebben? Zeker is dat Arent Gans stierf in 1943 in Auschwitz. Hij werd 47 jaar oud. Zijn 
tekeningen zijn altijd bewaard gebleven. Dit schrijft Omroep Gelderland als inleiding voor 
het filmpje. 
Naar de media pagina… 
 
Ik heb haar jarenlang gezocht 
Geert Pruiksma vertelde op 4 mei in ‘Open Joodse Huizen’over zijn zoektocht naar de 
nabestaanden van Samuel Woltjer. 
Naar de media pagina… 

 
Twee verstopte fietsen 
De verbazing was groot toen onlangs twee fietsen werden aangetroffen op de zolder van 
een woning in de Folkingestraat. De vondst leidt ook tot vragen. Zouden de fietsen 
daadwerkelijk van het echtpaar Van Zanten kunnen zijn, dat tijdens de Tweede 

https://www.joodsgroningen.nl/arent-gans/
https://www.joodsgroningen.nl/lion-gans/
https://www.joodsgroningen.nl/fiets-wandelroutes/
https://www.joodsgroningen.nl/media/persoonlijke-verhalen/
https://www.joodsgroningen.nl/samuel-woltjer/
https://www.joodsgroningen.nl/media/persoonlijke-verhalen/


Wereldoorlog vermoord werd door de Duitse bezetter? Geert Volders van de Synagoge 
Groningen vertelt er hier meer over. 
Naar de media pagina… 

 
 

Agenda  
Aletta Jacobs wandeling met gids 
17 juni 2023 
Ontdek het Sappemeer uit de tijd van Aletta Jacobs en kom meer te weten over haar 
veelbewogen leven tijdens de wandeling 'In de voetsporen van Aletta Jacobs'. Op 
verschillende locaties vertelt de gids bijzonderheden over Aletta Jacobs, haar achtergrond 
en het dorp waarin zij werd geboren en opgroeide. De wandeling gaat langs onder meer 
haar geboortehuis en de plek waar ze opgroeide. 
Meer informatie… 
 

Rendez Vous met Jip Wijngaarden in Synagoge Groningen 

18 juni t/m 8 oktober 2023 
Jip Wijngaarden keert terug naar Groningen! In de kleurrijke synagoge toont ze haar al even 

kleurrijke schilderijen, waarin de joodse cultuur en religie een belangrijke inspiratiebron 

vormen. 

Meer informatie... 

 

Aurora festival | "In Exhile" 

24 juli 2023 
Het Aurora Festival strijkt deze avond neer in Synagoge Groningen met het programma 'In 

exile'. Het werk van drie componisten die vanuit Europa naar de VS vluchtten, wordt deze 

avond ten gehore gebracht. 

Meer informatie... 

 

Groninger Museumnacht 

9 september 2023 

Het wordt weer genieten tijdens deze avond vol tentoonstellingen, muziek, workshops, 

lezingen, dans en andere geweldige optredens. Een nacht in het museum waar de kunst niet 

het enige is dat tot leven komt. Het Groninger Museum, GRID Grafisch Museum, Storyworld 

en Forum Groningen, Museum aan de A, het Universiteitsmuseum en Synagoge Groningen: 

allemaal doen ze mee aan de Museumnacht. 

Meer informatie volgt later. 
 

https://www.joodsgroningen.nl/media/persoonlijke-verhalen/
https://www.joodsgroningen.nl/media/persoonlijke-verhalen/
https://ontdekmiddengroningen.nl/wandelexcursie-in-de-voetsporen-van-aletta-jacobs/
https://www.synagogegroningen.nl/tentoonstelling
https://www.aurorafestival.nl/programma/24-in-exile/


Mocht u op de hoogte zijn van een komend evenement dat een Joods thema heeft, en staat 
deze nog niet op Joods Groningen?  Stuur dan een mailtje naar info@joodsgroningen.nl dan 
wordt deze geheel kosteloos aan de agenda toegevoegd.  

 

 
Nieuws van de Stichting Stolpersteine Groningen 
De  

 

 
Wat is úw verhaal  
Ook ú kunt helpen het Joods Erfgoed in de provincie Groningen te bewaren door uw eigen 
herinneringen aan Joodse personen, uw familie geschiedenis, documentatie, foto’s etc. in 
te sturen die betrekking hebben op de joodse bevolking van de provincie Groningen. 
Uiteraard zal bij elk verhaal de bron vermeld worden. 

  

 
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u informatie waarvan u denkt dat dit op Joods 
Groningen thuis hoort? Stuur dan een e-mail naar info@joodsgroningen.nl  

mailto:info@joodsgroningen.nl
mailto:info@joodsgroningen.nl

