
 

Nieuwsbrief Joods Groningen 2022-06  

Van de redactie : 
Als u deze nieuwsbrief ontvangt zijn we niet ver af van het Joodse Nieuwjaar oftewel Rosh Hashana. 
Niet alle lezers van Joods Groningen zijn Joods en zij die dat wel zijn, hoeven niet praktiserend te 
zijn. Dat neemt niet weg dat uw redacteur deze heugelijke dag niet zomaar voorbij wil laten gaan. 
Zij wenst een ieder van u dan ook Shana Tova U’metuka. 
 

 
 
Soms loop je tegen verhalen aan die in verschillende (internet) bronnen dezelfde fout herhalen. Als 
je hier niet van op de hoogte bent dan wordt zo’n feit ook weer fout doorverteld. Een voorbeeld 
hiervan is het verhaal over Werkkamp Kloosterhaar van auteur Freddie Ekkel waarin abusievelijk 
vermeld stond dat het op 3 oktober 1942 Jom Kipoer was. Freddie was te goeder trouw, maar zoals 
u hieronder kunt lezen klopte dit niet. Nu valt het niet mee om Joodse feestdagen te herleiden tot 
hun correcte datum op onze Gregoriaanse kalender in vroeger tijden. Gelukkig hebben we de 
website delpher.nl van de Koninklijke Bibliotheek waar ook Joodse tijdschriften en kranten in te 
vinden zijn. Zo kon aan de hand van een advertentie in Het Joodsche Weekblad, een uitgave van de 
Joodse Raad in Amsterdam, vastgesteld worden op welke data Joodse feest- en gedenkdagen in 
1942 gevierd werden. 

 



Met dank aan 

Corien Glaudemans 
van Joods Erfgoed Den Haag. Corien wees ons er op dat de Joodse werkkampen in oktober 1942 
niet ontruimd zijn op de Joodse feestdag Jom Kipoer, maar op de laatste dag van Soekot zoals in 
het artikel over werkkamp Kloosterhaar te lezen was. Uiteraard is dit voor alle zekerheid even 
gecontroleerd en zoals u kunt zien op onderstaande advertentie uit 1942 van “Het Joodsche 
Weekblad” vond het plaats op Sjeminie Atseret, de 8e dag van Soekot (Loofhuttenfeest). De tekst 
in het artikel is in overleg met de auteur dan ook aangepast. 

 

 

Wijzigingen 
Zonder Titel 
De pagina over het kunstwerk “Zonder Titel” van Allie van Altena is aangepast. Een van de drie 
kunstwerken was tijdens een renovatie namelijk in de afvalcontainer terecht gekomen. Dit jaar, op 
31 augustus, is het kunstwerk, op initiatief van Willem Lammers, opnieuw gemaakt en herplaatst 
door Allie van Altena. Ga naar de pagina… 

 

 
Nieuwe verhalen / pagina’s 
Maurits van Rein 

Maurits is de zoon van kruidenier Louis van Rein en Jette Gans. Hij treedt niet in de voetsporen van 

zijn vader maar wordt, lees verder… 
 

Joodse en Israëlitische Feest-, Gedenk- en Treurdagen 2023 
Behalve voor 2022 vindt u nu ook al deze dagen vermeld voor het komende jaar 2023. In het menu 
“Cultuur” vindt u het sub-menu “Feestdagen” waar de links voor 2022 en 2023 staan.  
Ga naar de pagina… 
 

https://www.joodsgroningen.nl/werkkamp-kloosterhaar/
https://www.nik.nl/joodse-feest-treurdagen/sjeminie-atseret-simchat-tora/
https://www.joodsgroningen.nl/zonder-titel/
https://www.joodsgroningen.nl/maurits-van-rein/
https://www.joodsgroningen.nl/feestdagen-2023/


Werkkampen Index 
Er is een Index pagina aangemaakt welke u kunt vinden onder het menu “Gebouwen”. Hier kunt u 
de links vinden naar informatie over de werkkampen waar Groningse Joden naar toe moesten vóór 
ze naar Westerbork overgeplaatst werden. Op dit moment zijn alleen de verhalen over Balderhaar 
en Kloosterhaar beschikbaar. Ga naar de pagina… 

 

 
Nieuwe Media 
Onthulling Joods kunstwerk Folkingestraat 
Op 31 augustus 2022 is het ontbrekende deel van het kunstwerk “Zonder Titel” van Allie van Altena 
opnieuw geplaatst. Joods Groningen was erbij en maakte een filmpje van de onthulling. 
Ga naar de mediapagina. 
 

Herplaatsing Joods kunstwerk Folkingestraat 

Een reportage van OOG met een interview met Willem Lammers, rondleider van de Folkingestraat 
Synagoge. Willem nam het initiatief om het verdwenen kunstwerk uit de drieluik “Zonder Titel” 
weer terug te brengen in de Folkingestraat. Ga naar de mediapagina. 

 
 

Agenda  
 

Expositie: Impressies uit Israël door Peter Wortel 
5 aug t/m 2 okt 2022 
Peter Wortel geeft op een verrassende manier een beeld van het land Israël en van de joodse 
cultuur. Hij maakte deze impressies naar aanleiding van een reis met zoon Jaap die blind is. Dertig 
korte gedichten met een afbeelding illustreren allerlei situaties en plekken in Israël. Van het 
ultraorthodoxe jodendom, tot de adembenemende landschappen. Israël, maar ook de joodse 
cultuur, komt in alle veelvormigheid tot uiting in deze 30 zwart-witte grafiekwerken. Ook worden 
enkele wandreliëfs van Wortel getoond. 
Meer informatie... 
 

Letterenfestival 
17 september 2022 

Het Letterenfestival wordt georganiseerd door Faculteit der Letteren in Groningen op zaterdag 17 
september. Het festival biedt een uitgebreid programma van workshops, mini-lezingen, 
experimenten, demonstraties, rondleidingen en exclusieve talkshows. Hieronder ook enkele Joodse 
thema's. 
Meer informatie... 
 

Concert Intieme Mahler: 4e symfonie 

18 september 2022 

Het Kamerorkest van het Noorden en Stichting Nieuwlicht presenteren Gustav Mahler’s prachtige 

https://www.joodsgroningen.nl/werkkampen-index/
https://www.joodsgroningen.nl/media/
https://www.joodsgroningen.nl/media/
https://www.synagogegroningen.nl/tentoonstelling
https://www.rug.nl/let/letterenfestival/
https://www.joodsgroningen.nl/letteren-festival/


4e symfonie, mét sopraansolo en sleebellen! Als publiek zit je dicht op de huid van de uitvoerenden 
waardoor je heel direct bij de uitvoering betrokken wordt. Geen betere manier om Mahler’s muziek 
opnieuw te beleven of er voor het eerst mee kennis te maken! 
Meer informatie... 
 

Voel de Sjoel:  
Synagoge Groningen toegankelijker voor blinden en slechtzienden 

25 september 2022 

Op 25 september wordt in Synagoge Groningen een rondleiding gegeven die speciaal gericht is op 
blinden en slechtzienden. Tijdens deze rondleiding zijn zowel de tijdelijke expositie Impressies van 
Israël als de vaste expositie van de synagoge extra toegankelijk voor mensen met een visuele 
beperking. Synagoge Groningen wil met Voel de Sjoel de synagoge meer toegankelijk maken voor 
blinden en slechtzienden. 
Meer informatie... 
 

Mocht u op de hoogte zijn van een komend evenement dat een Joods thema heeft, en staat deze 
nog niet op Joods Groningen?  Stuur dan een mailtje naar info@joodsgroningen.nl dan wordt deze 
geheel kosteloos aan de agenda toegevoegd.  

 

 
Wat is úw verhaal  
Ook ú kunt helpen het Joods Erfgoed in de provincie Groningen te bewaren door uw eigen 
herinneringen aan Joodse personen, uw familie geschiedenis, documentatie, foto’s etc. in te sturen 
die betrekking hebben op de joodse bevolking van de provincie Groningen. Uiteraard zal bij elk 
verhaal de bron vermeld worden. 

  
 

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u informatie waarvan u denkt dat dit op Joods 

Groningen thuis hoort? Stuur dan een e-mail naar info@joodsgroningen.nl  

https://www.nieuwlicht.nu/event-details/intieme-mahler-4-4
https://www.synagogegroningen.nl/post/voel-de-sjoel-synagoge-groningen-toegankelijker-voor-blinden-en-slechtzienden
mailto:info@joodsgroningen.nl
mailto:info@joodsgroningen.nl

