
 

Nieuwsbrief Joods Groningen 2022-03  

Van de redactie : 
 
Eindelijk gaan we weer langzaam toe naar het “oude normaal”. Hier en daar nog een weekje een 
enkele maatregel, maar over het algemeen is alles weer open. Dat betekent uiteraard ook dat we 
de komende tijd meer evenementen tegemoet kunnen zien. Mocht u op de hoogte zijn van een 
komend evenement dat een Joods theme heeft, en staat deze nog niet op Joods Groningen?  Stuur 
dan een mailtje naar info@joodsgroningen.nl dan wordt deze geheel kosteloos aan de 
evenementenlijst toegevoegd.  
 

Ondertussen is deze nieuwsbrief weer wat later dan de bedoeling is. Met het heen en weer 
pendelen tussen Krimpen a/d IJssel en Groningen was het er niet van gekomen deze op tijd te 
verzenden. Nu maar hopen dat het volgende keer wel lukt. U heeft in ieder geval weer wat leesvoer 
en heel wat interessante evenementen om aan deel te nemen.  

 

Oproep 

Nabestaanden en verwanten gezocht van: 
David van Buuren, voormalig gazzan (geb. Hoogeveen 1911,  overl. Sobibor 4/6/1943), laatste 
voorganger van de Nederlands Israëlitische gemeente in Delfzijl 
zijn vrouw Ida van Buuren-Neerduin (geb. Uithuizermeeden 24/2/1908, overl. Sobibor 4/6/1943)  
en haar zuster Rosette Neerduin (geb. Uithuizermeeden 23/7/1899, overl. Auschwitz 27/8/1943)  
 
U wordt verzocht om contact op te nemen i.v.m. het leggen van Stolpersteine voor deze personen 
op maandag 11 april 2022 in de Cornelis Houtmanstraat te Delfzijl.  
Meer informatie… 

 
 
Toevoeging 
Coehoornsingel 
De Coehoornsingel en haar Joodse bewoners is toegevoegd. Ga naar de pagina… 

 

Nieuwe Ebbingestraat 

De nieuwe Ebbingestraat en haar Joodse bewoners is toegevoegd. Ga naar de pagina… 
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Oude Kijk in ’t Jatstraat 

Deze straat en haar Joodse bewoners is toegevoegd. Ga naar de pagina… 

 

Steentilstraat 

In de Steenstilstraat was ooit een synagoge gevestigd. Lees meer over deze straat en haar Joodse 

bewoners. Ga naar de pagina… 

 
 
Nieuwe verhalen / pagina’s 
Froukje Polak 
Froukje Polak wordt geboren op 14 januari 1882 in Bolsward. Haar ouders zijn koopman Nathan 
Polak (Bolsward, 23 oktober 1843 - Arnhem, 19 januari 1923) en Saartje Levie (Sappemeer, 3 
december 1842 - Arnhem, 28 september 1933). Nathan en Saartje krijgen in totaal 10 kinderen 
waarvan 3 zoontjes heel jong overlijden. Froukje is hun 8e kind.Over de jeugd van Froukje lees 
verder... 
 

Max Jacques Roeper 
Max Jacques Roeper, roepnaam Max, wordt geboren op 11 april 1901 in Amsterdam als zoon van 
diamantsnijder Isaac Aron Marcus Roeper (Amsterdam, 18 augustus 1864 – Amsterdam, 11 
december 1937) en Estella Lek (Amsterdam, 29 januari 1880 – Amsterdam, 15 mei 1939). 
Max studeert medicijnen in Amsterdam en doet examen op 17 maart 1926.  Hij gaat in Groningen 
wonen aan de Heereweg 110. Daar werkt hij jarenlang als lees verder... 
 

Mozes van Bohemen 
Waarom wordt een Joodse man Piet genoemd. Wie was hij en wat was zijn lot? U leest het hier… 
 

 
 
Nieuwe Media 
Familiefilm Max Roeper 1937-1940 
Maker: Max Roeper (1901-1944) en Loes Piekema 
De 8mm-filmpjes van de familie Roeper zijn gedigitaliseerd door hun kleinzoon Allard Roeper. Hij 
heeft ze vervolgens digitaal gemonteerd. Deze montage duurt ca. 25 min en is hier te bekijken via 
de mediapagina. De volgorde is niet helemaal chronologisch. De film bestaat naast een aantal 
familietafereeltjes uit een tweetal vakantieopnames aan zee: Knokke (1938) en Bergen aan Zee 
(1939). Daarnaast zijn een aantal beelden te zien van een aankomende stoomtrein in Heerenveen, 
een uitrukkende eenheid van de marechaussee te fiets, een uitslaande brand in Heerenveen-noord 
en beelden van woonhuis Koemarkt 6 en Vleesmarkt, Dracht en Breedpad, alsmede beelden van de 
Moerdijkbrug en de kaasmarkt in Alkmaar. Roeper heeft ook een drietal patiënten met bijzondere 
aandoeningen gefilmd. Die zijn om privacy redenen uit de montage weggelaten. Ga naar de 
mediapagina. 
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Evenementen  

Zicht op Stad 
16 februari t/m 1 mei 2022 
Stichting Behoud Beeldende Kunst Groningen toont een selectie van hun collectie stadsgezichten. 

Je ziet Groningen op een afwisselende manier, qua kunststijl, maar ook qua tijdsbeeld. Daarnaast 

worden verhalen gedeeld over de vroegere joodse bewoners van de verbeelde wijken en straten. 

Meer informatie... 

 

Lezing: Eelco Glas over omstreden Joods-Romeinse geschiedschrijver 
17 maart 2022 om 19:30 uur 
De Romeins-Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus verrader of held? lavius Josephus staat 
bekend als één van de grootste verraders en collaborateurs uit de Joodse geschiedenis. Deze 
reputatie heeft hij te danken aan zijn controversiële levensverhaal, vooral door zich als Joods 
veldheer over te geven aan de Romeinen en geen zelfmoord te plegen. Uiteindelijk eindigde 
Josephus als beschermeling van de keizer in Rome, waar hij uitgebreid over de gebeurtenissen van 
zijn leven schreef, zoals lees verder... 

 
Historizon Roadshow Groningen 
18 maart 2022 – 13:30 – 17:00 uur 
De komende maanden organiseert Historizon op verschillende locaties in het land een bijeenkomst 
waarin ze hun plannen presenteren, een lezing geven en ruimte is voor ontmoeting met 
medereizigers en gezelligheid. 
Programma in Groningen: 
13:30 uur Ontvangst met koffie/thee in de prachtige Synagoge in de Folkingestraat.  
14:00 uur Presentatie Historizon 
14:30 uur Lezing door Lieuwe Jongsma over Groningen en de Slavernij. 
15:30 uur Gelegenheid om met gidsen de Synagoge te bezichtigen. 
Tijd voor ontmoeting, rondleidingen, napraten, drankje, etc. 
Meer informatie… 
 

Lezing: Joods Stadjers: Tussen traditie en moderniteit 

27 maart 2022 om 16:00u in Synagoge Groningen 

Stefan van der Poel vertelt zondagmiddag 27 maart over het joodse leven in Groningen in de 19e 
en 20e eeuw. Over het leven tussen traditie en assimilatie, over gemeenschapsleven en interne 
verdeeldheid. Deze lezing wordt georganiseerd door Kunst Behoud Groningen met wie Synagoge 
Groningen de wisselexpositie 'Zicht op Stad. Joodse verhalen achter de gevels' heeft gemaakt. 
Van der Poel (historicus en universitair docent aan de RuG) zal in zijn lezing ingaan op het 
moeizame laveren van de Joodse gemeenschap in Groningen tussen integratiestreven enerzijds en 
identiteitsbehoud anderzijds. Naarmate de Joden zich meer ontwikkelden tot ‘achtenswaardige 
burgers’ verloor de Joodse traditie terrein. 
Meer informatie... 
 

Presentatie HJB-Groningen 
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31 maart 2022 om 19:30 uur 
Het Historisch Jaarboek Groningen wordt deze avond gepresenteerd middels twee lezingen, n.a.v. 

twee artikelen uit het jaarboek 2021. Stefan van der Poel zal vertellen over Elie Aron Cohen uit 

Groningen en zijn verwerking van de Shoah. Christiaan Gevers vertelt over burgemeester Cort van 

der Linden. Meer informatie... 

 

Koffieconcert Niki Jacobs 

10 april 2022 om 11:00 uur 
Niki Jacobs keert terug naar Synagoge Groningen!  Zij wordt internationaal gezien als een van de 

beste vertolkers van het Europese Jiddische lied. Haar missie begon meer dan twintig jaar geleden 

vanuit de wens om het Jiddisch dat vroeger in onze straten klonk weer te laten klinken in de 

Nederlandse theaters en natuurlijk vér daarbuiten.  

Meer informatie… 

 

Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet 
4 mei 2022 vanaf 11:00 uur 
De persoonlijke manier van herdenken middels het vertellen van levensverhalen, komt tot 

uiting in het programma Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet. Op locaties, verbonden 

aan het levensverhaal van joodse Groningers en verzetsmensen, wordt hun verhaal 

gedeeld. 

Binnenkort meer informatie. 

 

Elke naam telt 
8-15 mei 2022 
In de Folkingestraat Synagoge Groningen wordt vorm gegeven aan de verhalen achter de Joodse 

namen uit de Herewegbuurt. De datum van dit project is uitgesteld en vindt nu plaats plaats van 8-

15 mei 2022. Meer informatie...  

 

 
Wat is úw verhaal  
Ook ú kunt helpen het Joods Erfgoed in de provincie Groningen te bewaren door uw eigen 
herinneringen aan Joodse personen, uw familie geschiedenis, documentatie, foto’s etc. in te sturen 
die betrekking hebben op de joodse bevolking van de provincie Groningen. Uiteraard zal bij elk 
verhaal de bron vermeld worden. 

  
 

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u informatie waarvan u denkt dat dit op Joods 

Groningen thuis hoort? Stuur dan een e-mail naar info@joodsgroningen.nl  
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