
 

Nieuwsbrief Joods Groningen 2022-01  

Van de redactie : 
Laat mij beginnen u allen het allerbeste te wensen voor 2022. Dat dit jaar u maar veel geluk, 
voorspoed en vooral gezondheid mag brengen.  
Voor diegenen die menen de nieuwsbrief van december gemist te hebben, dat lag niet aan uw mail 
provider. Door de drukte van de feestmaand en nog wat andere omstandigheden is er helaas geen 
nieuwsbrief geweest in december. Nu beginnen we fris met het eerste nummer van 2022 waarin de 
nadruk ligt op de Joodse gemeenschap in Winschoten zoals u hieronder kunt zien. Het aantal 
evenementen is nog wat mager vanwege de Corona-maatregelen. We kunnen alleen maar hopen 
dat het virus verder in kracht afneemt en alles weer normaal geopend mag worden. Rest mij u veel 

plezier te wensen bij het lezen van deze nieuwsbrief en de verhalen die toegevoegd zijn. 
.  
 
Bijgewerkt / Toegevoegd 
Sub-menu’s 
Het sub-menu “Begrippenlijst” is toegevoegd en te vinden onder het menu “Religie”. 

Het sub-menu “Winschoten” is toegevoegd en te vinden onder het menu “Historie”. 

 
 
Nieuwe verhalen / pagina’s 

Historie der Joden in Winschoten 
De eerste melding van Joden in Winschoten dateert van 1632 wanneer Isaak Salomons bij 

burgemeesters en raad van de stad Groningen een rekest indient om in Winschoten te mogen 

wonen. Dit verzoek wordt afgewezen. In 1677 wordt er in Winschoten weliswaar gesproken over 

Joden maar het betreft een Joodse familie uit Termunten. Hierbij gaat het om. Lees verder… 

 

Monumenten in Winschoten 
Op deze nieuwe pagina vindt u een overzicht van monumenten en gedenktekens ter herinnering 
aan de Joodse inwoners van Winschoten die weggevoerd en vermoord zijn. Ga naar de pagina… 
 

Joodse begrippenlijst  
Een alfabetisch overzicht van  waarvan Joodse begrippen die op Joods Groningen voor kunnen 
komen. Deze lijst zal indien nodig aangevuld worden. U kunt de lijst eenvoudig terugvinden onder 
het menu “Religie”. Bekijk de lijst... 

 

https://www.joodsgroningen.nl/joods-winschoten/
https://www.joodsgroningen.nl/monumenten-winschoten/
https://www.joodsgroningen.nl/begrippenlijst/


Oosterstraat 

Een overzicht van Joodse bewoners die rond 1941 in deze straat woonden. Lees verder… 

 

Izaäk de Hes 
Izaäk de Hes is geboren op 7 februari 1867 in de streek De Huizen in Hoogeveen. Hij is het vijfde en 
jongste kind van Abraham de Hes (Hoogeveen, 08-04-1822 - Hoogeveen, 29-08-1895) en zijn vrouw 
Betty Beuth (Embden, 04-06-1824 - Hoogeveen, 25-08-1907). Hij heeft twee oudere zussen 
(Rebecca en Jetje) en twee oudere broers (Marcus en Mozes). Op 11 april 1894 trouwt Izaäk met 
lees verder... 

 
 
Nieuwe Media 
Herstel Joodse begraafplaats Winschoten 

Op 25 oktober 2021 werd in Stadskanaal Monument 21 onthuld. Dit monument is een eerbetoon 
en nagedachtenis aan 'Het Knoalster Achterhuus'. Oftewel een klein boerderijtje aan De 
Krommewijk waar Willem en Hindertje Drenth ten tijde van de Tweede Wereldoorlog vele 
onderduikers aan een veilig onderkomen hielpen. Bekijk deze reportage van RTV1 op de 
mediapagina. 

 

Joodse Gemeenschap Winschoten 

Muzikale Video impressie met beelden van de Joodse gemeenschap in Winschoten. 
Bekijk deze reportage van RTV1 op de mediapagina. 

 

Open Joodse Huizen – Gustav Tahl 
Op 4 mei 2018 werden in Winschoten een aantal lezingen gehouden over Joden die in Winschoten 
hebben gewoond. Alex van de Ruit, kleinzoon van de bekende Joodse Winschoter fotograaf, Gustav 
Tahl, vertelde over het leven van zijn opa. 
In de Oranjestraat in Winschoten heeft de bekende schrijfster Etty Hillesum gewoond. Columnist 
Erik Hulsegge dook in de geschiedenis van deze schrijfster.  

Burgemeester Smit onthulde een gedenkteken in de Oranjestraat . 
Bekijk deze reportage van RTV1 op de mediapagina. 

 

Torenstraat Winschoten - Beeldend Verleden 

Samen met stadsgids Koos Akkerman maken we een historische wandeling door de Torenstraat van 
Winschoten. Hier bevonden zich ook een aantal winkels met Joodse eigenaren. In deze aflevering 

komen “Balletje”v.d. Berg, Maison van Dam en Gustav Tahl voorbij. Bekijk deze reportage van RTV1 
op de mediapagina. 

 

Willem Dresselhuys, ‘Nooit zullen wij vergeten’ 
Willem Dresselhuys is eigenaar van de synagoge in Winschoten. Dit markante gebouw is één van de 
belangrijkste sporen van de bloeiende Joodse gemeenschap die Winschoten ooit kende. Willem is 
zelf deels van Joodse afkomst. Veel familieleden van zijn moederskant zijn in de oorlog vermoord. 
Met zijn stichting Manna22 organiseert Willem Dresselhuys nu activiteiten om mensen, met name 

https://www.joodsgroningen.nl/oosterstraat/
https://www.joodsgroningen.nl/izaak-de-hes/
https://www.joodsgroningen.nl/media/
https://www.joodsgroningen.nl/media/
https://www.joodsgroningen.nl/media/
https://www.joodsgroningen.nl/media/


jongeren, bewust te maken van de gevaren van onverdraagzaamheid.Bekijk deze reportage van 
RTV1 op de mediapagina. 

 
 

Toekomstige Evenementen 
Holocaustherdenking 
27 januari 2022 
Op 27 januari 1945 werd het vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. In 2005 benoemde de VN deze 

dag, 27 januari, tot Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Meer informatie… 
 

Elke naam telt 
8-15 mei 2022 
In de Folkingestraat Synagoge Groningen wordt vorm gegeven aan de verhalen achter de Joodse 

namen uit de Herewegbuurt. De datum van dit project is uitgesteld en vindt nu plaats plaats van 8-

15 mei 2022. Meer informatie...  

 

Organiseert u of uw organisatie een evenement dat relateert aan de Joden en het Joodse leven in 

de provincie Groningen, dan kunt u dit melden per email aan info@joodsgroningen.nl. Uw 

evenement wordt dan weergegeven op de evenementen pagina van Joods Groningen.  

 

 
Wat is úw verhaal  
Ook ú kunt helpen het Joods Erfgoed in de provincie Groningen te bewaren door uw eigen 
herinneringen aan Joodse personen, uw familie geschiedenis, documentatie, foto’s etc. in te sturen 
die betrekking hebben op de joodse bevolking van de provincie Groningen. Uiteraard zal bij elk 
verhaal de bron vermeld worden. 

  
 

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u informatie waarvan u denkt dat dit op Joods 

Groningen thuis hoort? Stuur dan een e-mail naar info@joodsgroningen.nl  

 

 

https://www.joodsgroningen.nl/media/
https://www.joodsgroningen.nl/holocaustherdenking-2022/
https://www.joodsgroningen.nl/adoptie-joodse-namen/
mailto:info@joodsgroningen.nl

